Clublied
Golfclub De Groene Ster

refrein.

Oh mijn club De Groene Ster

Jij bent steeds in mijn gedachten,

M'n lust, m'n leven, sfeer en flair

'k ben dol op jou mijn Groene ster
Golfclub De Groene Ster

(laatste refrein: Mijn eigen Groene Ster. )

Ik heb al heel wat golfbanen in Nederland bekeken

En heb ze steeds met onze baan hier vergeleken

Er waren mooie bij, dat moet ik wel bekennen

Maar ik moet steeds weer aan die andere banen wennen
Ik ben echt blij als ik weer thuis ben op mijn eigen baan
Ja, mijn eigen baan, daar denk ik altijd aan

Voordat je hier de baan op mag zit je een tijd te balen
Want daarvoor moet je allereerst je baanpermissie halen
En als je dat gehaald hebt, dan ben je G.V.D.

Nog lang niet klaar,want dan moet je nog op voor 't G.V.B.
Maar voordat je het weet heb je ook dat papiertje binnen
Dan gaat het echte golfspel ook voor jou bij ons beginnen.

Ik heb de baan inmiddels al zo'n vijftig keer gelopen

En mag zo langzaamaan wel op een goede score hopen

Dat die nog steeds niet gebeurd is dat komt door al die wind,
dat water en die bunkers die mijn balletje steeds vindt.

Dat ligt natuurlijk nooit aan mij, want ik sla doorgaans goed
De Pro die heeft me vaak genoeg verteld hoe of dat moet.



